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Waar het nodig was,
werd je heen gestuurd

Op 1februari 1953 kondigt het Rode Kruis de alarmtoe-
stand af. In Dordrecht komt een massale hulpuerlenings-
actie op gang. Vanuit het Rode Kruisbureau aan de
Singel gaan honderden urijwilligers meteen aan de slag.
Eénuan henis de toen 24-jarige Jan van der Velde.

“Ik was Rode Kruishelper, ik had een militaire uitrusting met een Rode
Kruisembleem erop. Dat trok ik aan.” Hij krijgt opdracht om met een
collega helper in de auto naar een schoolgebouw in Dubbeldam te gaan.
Ze moeten de school ontruimen en inrichten als noodhospitaal.

“Er kwam een vrachtwagen met bedden die allemaal nog in de originele
verpakking zaten. De school is nooit gebruikt, het is niet nodig geweest.”
Overalin de stad verleent Jan die dag hand- en spandiensten. “Waar het
nodig was, werd je heen gestuurd.” Zo ziet hij hoe Dordrecht eraan toe is.
De binnenstad staat helemaal blank, het is er een rotzooi. “In de Vriese-
straat bijuoorbeeld moesten al die winkeliers de boel schoonmaken.”

ANNIE

Zijn vriendin en latere echtgenote Annie van Vonderen heeft geen enkel
idee hoe de stad erbij ligt. Ze werkt op de HBS in het Oranjepark, die is
ingericht als een centraalpost voor noodvoorzieningen en voedsel-
distributie. Daar helpt Annie bij de opuang van evacués. “Doordat je in
de HBS aan het werk was, kwam je met 't andere niet in aanraking.” En
als ze 's avonds om 9 uur doodmoe thuis komt, gaat ze meteen naar bed.
Het beeld van de evacués zal Annie nooit vergeten. “Huilen dat ze deden.
De een was een kind kwijt, de ander z’'n vader. Het was verschrikkelijk.”
De evacués zijn blij dat ze droog zitten, een bed hebben en met elkaar
kunnen praten. Hun verblijf in de opuang is maar tijdelijk. Successievelijk
worden ze ondergebracht bij Dordtse gezinnen.
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STOFFEL

Eénvan die evacués is Stoffel van der Wekken uit het Zeeuwse
Nieuwerkerk. Hij laat zich registreren bij het Rode Kruisbureau aan de
Buiten Walevest. “Die mag wel bij ons”, zegt een meurouw. Stoffel:

“Het sloeg op mij en ik vond alles best. Het bleek dat zij de urouw was
van dokter Dijkhuizen op de Singel. “Die mensen deden alles voor mij.

Ik kreeg meteen een huissleutel, ik kon gaan en komen wanneer ik wilde.”
In Korte tijd burgert hij helemaal in. Hij doet boodschappen voor het
gezin en past op de kinderen als dat nodig is. Op 7 februari schrijft Stoffel
zich in als ‘Landarbeider, afkomstig uit Nieuwerkerk, verblijuende op de
Singel 214’ op het zogeheten evacuatiebureau op het Beverwijcksplein.
“Eén Keer per week Kreeg je van dat bureau 2 tientjes zakgeld.”

Na vier dagen was volgens Jan en Annie het water uit de stad verdwenen.
Het leven herneemt zijn gewone, alledaagse loop. De modderige straten
en huizen kunnen worden schoongespoten en langzaam dunt de stroom
evacués uit. Alleen al vanuit de HBS waar Annie helpt, waren toen
125.000 lunchpakketten, 100.000 koppen koffie, 70.000 kommen
erwtensoep en 25.000 warme maaltijden uitgedeeld.

Tijdens de Ramp verloor Stoffel van der Wekken
(1930-2009) uit het Zeeuwse Nieuwerkerk
negentien familieleden. Zijn ouders en broer
Pieter zijn nooit meer gevonden. Stoffel
overleefde de Ramp bij toeval, omdat hij op
dat moment bij zijn verloofde was. In Dordrecht
verbleef hij enkele weken als evacué bij het
gezinvan de chirurg Roelf Dijkhuizen aan de
Singel. Op 7 februari 1953 schreef Stoffel zich
in bij het evacuatiebureau in als ‘landarbeider,
afkomstig uit Nieuwerkerk’.

ERICA

Stoffel van der Wekken is slechts een van de vele geévacueerden die in
Dordrecht is opgevangen. Erica van Dooremalen, een archiefonderzoek-
ster uit Dordrecht, heeft de woningkaarten van Dordrecht en Dubbeldam,
dat toen nog een zelfstandige gemeente was, erop nageplozen. “Op een
woningkaart werd van elke woning in de stad precies bijgehouden
welke mensen er woonden. Ook alle tijdelijk bewoners, zoals evacués,
staan erop vermeld.” Zo becijferde zij dat Dordrecht in de eerste dagen

na de Ramp 2.586 evacués van de getroffen eilanden heeft opgevangen.

“Eenderde kwam van de Zeeuwse eilanden en tweederde van de
Zuid-Hollandse Eilanden. De meesten kwamen uit 's-Gravendeel.”
In Dordrecht woonden destijds ruim 74.000 mensen.

Op de evacuatiekaarten staan de namen, geboortedata gezinssamen-
stelling en woonadressen genoteerd. Maar de documenten vermelden
ook de opuvangadressen, de duur van het verblijf en of ze daarna zijn
teruggekeerd naar hun woonplaats. Dit geeft een beeld van de massale
evacuatie die na de Ramp op gang kwam. De gemeente Rotterdam is
bezig met het digitaliseren van de woningkaarten. De evacués die zich
officieel hebben laten registreren moeten daar ook op staan.
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Elk jaar legt Anja Pollemans (70) uit Oude-Tonge
bloemen bij de namen van haar ouders Dingeman en
Leentje Dirkx op de begraafplaats aan de Heerendijk.
Ondanks haar hoge leeftijd is ze toch een uan de
jongste overlevenden van de Watersnoodramp.
“Ikwas nog maar 2 jaar toen het gebeurde en ben
opgegroeid bij mijn grootouders.” Een trouwfoto is
de enige tastbare herinnering die ze heeft aan haar
ouders.

Ik weet dat ik het heb
meegemaakt, maar ik kan
me er niets van herinneren
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Op zaterdag 31januari 1953 sloeg

het noodlot toe in de Julianastraat 60
in Oude-Tonge. Daar woonden
Dingeman Dirkx (31), zijn vrouw
Leentje (25) en hun dochtertje Anja.
Een tweede kind was op komst, maar
dat zou nooit het daglicht zien.

Die nacht stak een storm met
orkaankracht op en het water sloeg
over de dijken. “Mijn vader merkte
daar niets van. Het was de vorige
avond laat geworden. Hij werd
wakker van geschreeuw bij de
buren”, begint Anja haar verhaal. “Hij wist niet wat er aan de hand was
en dacht dat er brand was uitgebroken. Voor de zekerheid wekte hij zijn
inuvalide zus Jeanne, die bij ons inwoonde.” Maar toen hij de deur van de
kamer opende stroomde het water naar binnen.

VLUCHT NAAR HET DAK

Eerst dachten ze dat de waterleiding was gesprongen, want dat was al
eens eerder gebeurd. Maar al snel drong de ernst van de situatie door.
“Ze vluchtten met z'n vieren naar de eerste verdieping en klommen later
via een gammel trapje naar de zolder.” Daar ontfermde tante Jeanne
zich over Anja, haar lievelingsnichtje.

“Later kwamen er mannen langs op een ulot om ons te redden”, gaat ze
verder. “Mijn ouders gingen mee, maar tante Jeanne vond het te riskant
en bleef met mij achter.” Het ulot bestond uit niet meer dan een paar
deuren die uit de scharnieren waren gelicht.

Toen Jeanne een stoel voorbij zag drijuen met een kledingstuk van Anja’'s
moeder, wist ze dat het niet goed zou aflopen. Haar urees werd enkele
weken later werkelijkheid. “De lichamen van mijn vader en moeder waren
aangespoeld en hun namen stonden op een van lijsten met slachtoffers
die het Rode Kruis regelmatig uitgaf.”

WACHTEN OP REDDING

Intussen zat Anja samen met haar tante Jeanne in de dakgoot.

“De kans om het er levend vanaf te brengen was daar groter dan onder
de hanenbalken van de zolder.” In bange afwachting van wat er komen
ging, zagen ze half ingestorte gevels en allerlei huisraad voorbij drijuen.
Het was inmiddels maandag geworden.

Tegen de middag kwam er hulp uit onverwachte hoek. Enkele mannen in
eenroeiboot waren op zoek naar achtergebleven mensen. Ze beurijdden
Jeanne en Anja uit hun benarde positie en brachten hen naar het hoger
gelegen café op de Molendijk. Onderweg zag Jeanne de zolder van het
huis van haar broer en schoonzus in het water drijuen. Van het huis was
niets meer over.

DE HERENIGING

Vanuit het café werd Jeanne met enkele andere slachtoffers naar

de Ahoyhal in Rotterdam gebracht. Dat was een opvangplaats voor
evacués. Na veel omzwervingen kwam ze terug in Oude-Tonge.

Ze kreeg een nieuw huisje, dat eigenlijk als bejaardenwoning was
bedoeld, en werd herenigd met Anja. “Vanaf dat moment ging ik bijna
dagelijks even bij haar langs.”

Anja was achtergebleven in Oude-Tonge en werd liefdeuvol opgenomen
door haar grootouders van moederskant. Het grote leeftijdsuerschil
vormde nooit een probleem. “Ik wist niet beter of dat waren mijn vader
en moeder. Zij hebben mij opgevoed en daar ben ik hen nog steeds
dankbaar voor”

In de loop der jaren vertelden ze Anja alles over wat er die verschrikkelijke
nacht was gebeurd. “Ik weet dat ik het heb meegemaakt, maar ik kan
me er niets van herinneren.” Ze heeft dan ook geen trauma’s overgehouden
aan de Ramp. Wel begrijpt ze nu waar haar angst voor het water
vandaan komt. “Dat heb ik onbewust toch meegekregen.”
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MIJN OPA VOCHT
VOOR HET BEHOUD
VAN DE DK

Op 371januari 1953 ziet hoofdbrandmeester
Arie van Vliet het water op zich afkomen.
De Molendijk in's-Gravendeel heeft het
begeven en het water rolt door de polder
naar Puttershoek. ‘Het was alsof een
mistbank vanuit de richting 's-Gravendeel
naar Puttershoek naderde. Dit was
evenwel geen mist, maar een muur van
water, zo schrijft hij later in zijn verslag.
Vanaf dat moment is Arie onafgebroken in
touw om te redden wat er te redden valt.

Voor mU lS hU Een speciaal woord van dank san de Directiv van de Coop.Beetw,

Suikerfabiek te Puttershoek,die duoizénden zakken,veel auto materi-
een echte held 22l en manschappen ter beschikking stelden,het vullen en laden der

sandzakken voortreffelijk organiscerde en dsarniast nog kans zag de
pan van koffie en warm eten te voorzien,is hier zeker op zijn
ok de .arbeiders uit de omliggende geneent vele vyrij- -
wiligers uft wvele delen van ons land hebben voortreffelijk werk
verricht.

De tijden gencemd in bovenstaand verslag,mocten-als bij be-

nadering worden beschouwd,daar het Juiste tijdsbegrip wel esens zoek
wae in die dagen.
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Joke van Marion staat op de plaats waar de Blaaksedijk in 1953 op
doorbreken stond. De goluen hadden een gat geslagen in de dijk. Het zou
niet lang duren of het water zou de polder in stromen. Zover kwam het
niet, want het gat werd gedicht en de polder bleef gespaard. Onder de
bezielende leiding van haar opa, hoofdbrandmeester Arie van Vliet,

in het dagelijks leven timmerman te Puttershoek. “De juten zakken
kwamen van de suikerfabriek,” weet zijn kleindochter Joke. “Vanuit

de brandweer had hij goede contacten met de directie.”

VERSLAG VAN RAMPNACHT

Van Vliet kon nauwelijks bevatten wat er in die februarinacht van 1953
was gebeurd. Een jaar later kroop hij achter zijn schrijfmachine en zette
zijn herinneringen op papier. “Ik denk dat het voor hem ook een manier
was om alle gebeurtenissen te verwerken.” Joke heeft dat nooit kunnen
uragen, want haar opa overleed al toen zij nog maar 8 jaar was. Pas veel
later kreeg ze van haar moeder drie getypte vellen in handen. Hierin
beschrijft haar opa wat hij meemaakte in 1953 en over zijn aandeel in
het behoud van de Blaaksedijk. Een reconstructie.

HET WATER STUGT

Op zijn inspectierondes door het dorp ziet Van Vliet het water in de
haven steeds verder stijgen. Het staat die avond al bijna net zo hoog als
bij de stormuloed uan 1916. Het moet dan nog uloed worden, maar hij
maakt zich geen zorgen. ‘Daar de waterkering aan het Weverseinde
geenreden tot ongerustheid gaf, werd besloten niet tot alarmering over
te gaan, doch de toestand steeds te controleren! Later belandt hij op de
Blaaksedijk in een situatie die bij hem de alarmbellen doen rinkelen.

Deze dijk overstroomt en bij de Boonsweg stroomt het water van de
Oude Maas via een duiker de polder in. Als hij iets verderop, bij de
boerderij van Maasdam, twee gaten in de dijk ontdekt, komt hij in actie.
‘Bij de garage van de heer De Groot, waar de telefoon nog intact was,
heb ik Mijnsheerenland gebeld en geuraagd zouveel mogelijk menschen
naar de Blaakschedijk te zenden. Midden in de nacht keert hij terug naar
Puttershoek en overlegt met de burgemeester en een bestuurslid van het
waterschap.

HET GAT IN DE BLAAKSEDIJK

De burgemeester heeft een groep vrijwilligers achter de hand die op
afroep beschikbaar zijn voor hulp. Van Vliet dirigeert deze mannen uit
het dorp naar de Blaaksedijk. ‘Toen we bij de boerderij van Maasdam
arriveerden was de toestand verergerd, zodat het niet gemakkelijk was
om ze aan de gang te krijgen. Uiteindelijk gaan ze aan de slag en Krijgen
de waterstroom met zandzakken onder controle. Daarna beginnen ze
met het dichten van het gat. Met een gerust gevoel gaat Van Vliet naar

huis om droge Kkleren aan te trekken. Het is dan al 1 februari.

Op de terugweg naar de plek des onheils ziet hij iets ureemds. Een aantal
auto’s komt hem tegemoet met mannen die terugkeren naar het dorp.
Eénvan de chauffeurs vertelt hem dat urijwel iedereen was vertrokken.
Hij neemt een kloek besluit: ‘Ik heb de wagen toen direct teruggestuurd,
evenals de mannen welke ik tegenkwam. Spoedig was de gehele ploeg
dan ook weer aan den arbeid. 's Auonds om 8 uur zijn alle gaten gedicht
endijkwachten nemen de bewaking over. Later bleek dat er één man
dacht dat hij de dijk op zijn gronduesten voelde schudden. Hij sloeg op
de ulucht en de rest was hem gevolgd.

Na al die jaren is Joke nog steeds trots op haar opa.
“Voor mij is hij een echte held.”
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